
Landelijke Werkgroep  
Gemeentecontacten Nederland – Duitsland 

 

Ontmoetingsdag 11 maart 2023 

 

Jetzt ist die Zeit... 

Om het behoud van onze aarde 

 

 

 

Zaterdag 11 maart 2023 

in De Open Poort, Hendriklaan 1, 

                                   3481 VR  Harmelen 
 



                                  Programma: 
 
Vanaf 10.00 uur is het kerkelijk centrum open en is er koffie en thee. 
10.30    Welkom en opening door Bert Companjen, de voorzitter  
               van de Landelijke Werkgroep. 
 
              We zingen: Lied 275 : 1, 2, 4 en 5. 

1.  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
      en hoe onzegbaar  ons nabij. 
      Gij zijt gestadig met ons bezig, 
      onder uw vleugels rusten wij.  

  
 2.  Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
       niet hoog en breed van ons vandaan. 
       Gij zijt zo mens’lijk in ons midden 
       dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 
4. Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 
 

          Tekst: Huub Oosterhuis 
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10.40    Dirk van de Glind: “Jetzt ist die Zeit...” 
11.30    Gelegenheid om koffie of thee te halen. 
11.40    Napraten met Dirk. 
12.15    Matthijs Glastra: nieuws van de Europäische  
              Bibeldialoge. 
12.30    Mededelingen. 
              We zingen: Lied 235 
                     Voor alle goede gaven, Heer, 
                     zij U de dank en eer. 
                     Halleluja, halleluja, halleluja, amen. 

12.40    Lunch en informele ontmoeting 
 
13.40    Uitwisseling van ervaringen met partnergemeentes 
14.30    Koffie-/theepauze 
14.50    Andacht en afsluiting 
 

 

 
Een hartelijke groet, 

De Landelijke Werkgroep  
Gemeentecontacten Nederland-Duitsland, 

Bert Companjen, voorzitter,  
Juliane van den Mossel,  

Leny de Pijper, 
Joke Brederveld, secretaris;  

telefoon: 06-12030449; 0591-222159, 

email: lwgdlsecretariaat@gmail.com 
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Informatie over Dirk van de Glind 

Dirk van de Glind: 
 ‘een jongetje dat schelpen raapt’ 

 
‘Wijs ben je als je naar waarheid zoekt, dwaas 
ben je als je denkt haar gevonden te hebben.’ 
Aldus een joodse spreuk die me lief is 
geworden. 

 In mijn vroege jeugd werd er niet gezocht naar de waarheid. Dat was 
ook niet nodig, want het was volkomen duidelijk wat de waarheid was. 
Ik hoorde haar iedere zondag verkondigen in de kerk. Op de ‘School met 
den Bijbel’ werd geleefd en gewerkt vanuit dezelfde Gereformeerde 
waarheid. En ook thuis werd het ‘Algemeen en onbetwijfeld Christelijke 
geloof’ niet ter discussie gesteld. Dat gaf richting aan het leven en een 
prettig gevoel van veiligheid. 

Zo begint de website van onze spreker van vanmorgen. 
Leest u het nog maar eens na op internet. 

  

Als docent Levensbeschouwelijke Vorming heb ik jarenlang de kans 
gehad rond te kijken in de schatkamers van de menselijke geest.  
Het heeft me enorm verrijkt. Niets van wat ik schrijf of beweer heb ik 
dan ook zelf bedacht. Ik ben het jongetje dat aan het strand verheugd 
zijn schelpen raapt. Ik leg ze in een volgorde die me bekoort en laat  
m’n verzamelingen zien: ‘Kijk eens hoe mooi..!’  
Zo schrijf ik mijn boeken en probeer ik mensen te verbinden in wat goed 
is en gelukkig maakt. 

Bron: www.dirkvandeglind.nl 
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Orde voor de Andacht op de Ontmoetingsdag op 11 maart 2023. 
____________________________________________________ 

Muziek.  
-  Aansteken van de kaars als teken van Gods licht in ons midden.   
-  Stilte . 
 
Bemoediging:  ‘Als uit Uw hand ontvangen wij ons leven, 
                           en als gegeven weten wij ook deze dag. 
                           Als daglicht voor mensen verschijnt ons Uw liefde; 
                           als de zon gaat Uw trouw over ons op. 
                           Wees dan ook vandaag als een licht op ons pad. Amen.’ 
 
Zingen : 
               Lied: ‘Het pure witte licht’  
                                               (melodie lied 650 : De aarde is vervuld..) 
 
1. Het pure witte licht     van Gods aanwezigheid 
     is als een bliksemschicht   een keerpunt in de tijd. 
 
2.  In stilte ongezien   en stralend onverwacht 
      herrijst de levende   uit dood en donk’re nacht. 
 
5. De werk’lijkheid van God    breekt in ons leven in 
    als ruimte perspectief   geeft alles nieuwe zin. 
 
6.  Waar leven triomfeert   de dood niet overwint 
      daar bloeit de wereld op   en heel de schepping zingt. 
 
Lezen: 
      Wij die nog mogen leven, van hoop en vrees vervuld, 
      aan machten prijsgegeven, aan meer dan eigen schuld. 
      Wij, die God weet hoe verder, tot hiertoe zijn gespaard, 
      dat wij toch nooit erkennen  het recht van vuur en zwaard. 
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       Dat wij toch niet vergeten  waartoe wij zijn gemaakt, 
       dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt. 
       Dat in ons wordt herschapen  de geest die overleeft. 
       Dat onze lieve aarde  nog kans op redding heeft. 
 
 
Zingen: Lied 256  (uit Taizé): 
 
       Bleib mit deiner Gnade bei uns,  Herr Jesu Christ. Ach 
       bleib mit deiner Gnade bei uns, Du treuer Gott. - 
 
       Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God.  O, 
       blijf met uw genade bij ons, licht in het duister. 
 
 
Gebed: 
       Om geloof bidden wij  te midden van alle ongeloof;     
       mensen die zich niet op U  noch op elkaar verlaten,     
       of die menen U te dienen  door een ander af te maken.   
       Om geloof bidden wij, hier en ginds in onze wereld,        
       opdat wij in staat zijn  vertrouwen te hervinden 
       en vrede te maken.   
       Om geloof bidden wij        
       - wij kunnen niet zonder.   

       (Jan van Opbergen) 
            

Wij bidden, God, raak ons ook aan 
en wil ons zo de geestkracht geven 
om voor uw woorden in te staan 
en hart te hebben voor het leven. 

                                                (René van Loenen)   
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Lezen:   
 
Ik ben voor jou een nieuw naam.    -   Ik ben je God en hiervandaan         
ga ik als je schaduw met je mee      -   door de woestijn en door de zee. 
 
Ik ben er als het leven lacht.             -   Ik ben er voor je in de nacht. 
Ik ben er in je hoogste lied.               -   Ik ben er als je ‘t niet meer ziet. 
 
Ik ben de weg waarop je gaat.         -   Ik ben er zelfs ten einde raad. 
Ik ben gegeven als je brood.             -   Ik ben in leven en in dood 
                                                       je vriend.                   (Lied 934) 
        
 
Zingen:  Bless the Lord, my soul,   and bless Gods holy name. 
               Bless the Lord,  my soul,  who leads me into life. 
 
               Prijs de Heer, mijn ziel   en prijs zijn heil’ge naam. 
               Prijs de Heer, mijn ziel,  die mij het leven geeft.    
 
 
Credo uit Duitsland  (staande): 
Wij geloven, dat God de wereld gemaakt heeft die ons werd 
toevertrouwd, 
dat Gods Zoon voor ons mens werd, om ons te bevrijden van zonde en 
angst; 
dat Gods heilige Geest ons leidt en ons de ware levenswijsheid leert; 
dat wij door onze liefde op God gaan gelijken, 
die liefde die niet uit is op eigenbelang, en die met anderen lijdt; 
dat wij bij God steeds opnieuw vergeving ontvangen; 
en dat wij met Christus opstaan tot een eeuwig gelukkig leven.    
Amen 
 
Wij bidden samen het Onze Vader. 
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Zingen:  Lied 152 uit Zingenderwijs    
               (melodie: Wat de toekomst brengen moge ..) 
               
               Wat de toekomst ons zal geven,  weet geen mens op deze dag, 
               maar God geeft ons tijd van leven  
               sinds de zesde scheppingsdag. 
               God gaf ons de lieve aarde   om te leven dag en nacht, 
               die ons in de tijd bewaarde    voor een toekomst ongedacht. 
 
               In het leven door de tijden  gaan wij samen met God voort. 
               In tien woorden van bevrijding   
               volgen wij nog steeds Gods woord. 
               Het vraagt om een keus te maken,  met elkaar op weg te gaan, 
               om de koers niet kwijt te raken   en voor and’ren in te staan. 
 
               God wil ons de vrijheid geven,   staat garant voor jou en mij. 
               Eenmaal zullen wij beleven,   dat wij vrij zijn, ja echt vrij. 
               Vrij van dreiging, vrij van zorgen,   zonder angst en zonder haat, 
               levend in een nieuwe morgen, waar de toekomst nooit vergaat. 
 
Wegzending en zegen  (uit Iona)  : 
                In ons hart en in ons huis      DE ZEGEN VAN GOD 
                In ons komen en ons gaan    DE VREDE VAN GOD 
                In ons leven op onze zoektocht   DE LIEFDE VAN GOD 
                Bij het einde, nieuw begin,   DE ARMEN VAN GOD  
                OM ONS TE ONTVANGEN EN THUIS TE BRENGEN.    
               AMEN. 
 
 

We doven de kaars en wensen elkaar :  
Wel thuis en Auf Wiedersehen !   

Fijn dat u hier was. 
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