
KIRCHENTAG IN NüRNBERG  (een stad met een 

wisselende en soms moeilijke geschiedenis) 

dat was vooral warm, vol en digitaal.      

Kerken beschermen goed tegen hitte en 

onweer, misschien ook een reden waarom 

deze – net als de hele stad - alle dagen extra 

vol waren.                                                            

Na de hybride versie van 2021 (Frankfurt/M.) 

kwam nu de bevestiging dat de Kirchentag 

steeds een fysiek gebeuren zou blijven: spontane persoonlijke contacten met mensen op 

straat, op een station of tijdens een programmaonderdeel, het gezamenlijk “Offene Singen”, 

een muziekkorps of koor op straat, spontaan blijven hangen bij een podiumdiscussie, nieuws 

horen, zien en/of voelen op de “Markt der Möglichkeiten”, de “Nacht van Taizé” en niet te 

vergeten het (soms blijvende) contact met de gastfamilies – dat geeft je kracht, moed en 

inspiratie.                

 “Jetzt ist die Zeit” voor zoveel – vragen op het gebied van milieu, energie en landbouw; 

vrede, oorlog en het al of niet leveren van wapens; asiel en mensenrechten; mogelijkheden 

en grenzen van (digitale) meningsuiting en de genderproblematiek.  Zoals altijd was er een 

overvol programma samengesteld dat om strikte keuzes vroeg of afwachten wat je 

tegenkwam.    Frans en ik)  hadden besloten dagelijks maximaal twee evenementen te 

plannen en de rest maar gewoon “te laten gebeuren”. Dat bracht ons wat ontspanning en 

ook leuke ontmoetingen, zoals bijvoorbeeld aan de stand van de “Oecumenische 

Jugenddienst” (wij leerden  elkaar in 1981 tijdens een dergelijk workcamp in de DDR 

kennen).                                                                                          

Bijna papiervrij en digitaal – een niet altijd gelukkige keuze: overnachtingen zoeken op een 

internetportaal met natuurlijk meer zoekenden dan aanbiedingen, QR-tickets die moeizaam 

van het ene toestel naar een andere overgebracht moesten worden en een net zo moeilijke 

erbij behorende toegangscontrole, geen dagelijkse Kirchentagszeitung meer – nieuws en 

wijzigingen alleen via de app -, een programmaboek dat nu al alleen nog op internet te 

vinden is maar niet meer in de app en een liedboek dat nog nooit zo dun is geweest (maar 33 

liederen). Lang leve de smartphone! Maar het grote voordeel van digitaal moet wel genoemd 

worden : op www.kirchentag.de kun je o.a. nog de openings- en de slotdienst volgen en vrij 

veel teksten vooral van “Bibelarbeiten” nalezen. 

Na de Kirchentag is voor de Kirchentag  - 30 april t/m 4 mei 2025 in Hannover 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6SdUU-968tY 
          Juliane van der Mossel 

http://www.kirchentag.de/
https://www.youtube.com/watch?v=6SdUU-968tY

